
HET BEEMSTERLIED 

 

 

Eerste couplet 

Daar boven van dIe hoge dijk 

Daar kijk je over ’t lage land 

Een wijde verte, onbegrensd 

Strekt zich naar elke kant 

De hemel is zo licht en klaar 

De wind zo fris en vrij 

Daar heb je ruimte om je heen 

Je voelt je vrij en blij 

 

Refrein 

In vind je mooi, ik vind je fijn 

Mijn groene polderland 

Je zult mij ’t liefste plekje zijn 

Mijn heerlijk Beemsterland 

Ik vind je mooi, ik vind je fijn 

Mijn groene polderland 

Je zult mij ’t liefste plekje zijn 

Mijn heerlijk Beemsterland 

 

Tweede couplet 

De rechte wegen kruisen zich 

Beschaduwd door hun bomenrij 

Daartussen als in donkere lijst 

De vakken groene wei 

Als ’t lente is, wordt elke boom 

Een rose pronkjuweel 

En duizend bloemen kleuren dan 

De polderwereld geel 

 

Refrein 

 

Derde couplet 

De spiegel van de ringvaart ligt 

Zo stil te blinken tussen ’t riet 

De pluimen wiegen in de wind 

En fluist’ren zacht hun lied 

En ’s avonds maakt de blauwe dauw 

De velden tot een zee 

De koeien dromen aan de sloot 

En alles ademt vree 


